Met een paar begeleidingen en/of eventueel behandelingen kan
het al gauww van heel donker naar wat lichter voor je worden.

Ik heet Josette Eerg en ik ben opgeleid als
jeugdcounselor/coach.

Speciaal voor jongeren zoals jij die tijdelijk in
de knoop zitten.

Ik heb verschillende trainingen gevolgd om je
te kunnen begeleiden met de onderwerpen
die in deze folder staan.

Omdat ik ook natuurgeneeskundig adviseur
en lichttherapeut ben kan ik je nog wat
extra’s bieden wat je kan ondersteunen.

Wil je meer weten?

Kijk dan op mijn website waw.kleurenlicht.nl
bij coaching of stuur me een mailije:
info(@kleurenlicht.nl

KLEUR'\ LICHT

Praktijk voor Counseling en Kleurenlichttherapie
Coaching voor jongeren
Bij scheiding & verlies, studie- beroepskeuze
Voor inlichtingen en afspraken bel 06 22 53 53 68
Spreek in en ik bel je terug!




Sinds de scheiding heb ik steeds vaker hoofdpijn. Ik maak met
iedereen dan gaat die harde bal in mijn buik stuiteren. Op
school gaat het niet erg lekker. Ik onthoud ook niets al hang ik 3
weken boven mijn boeken. Blij ben ik allang niet meer of soms
een beetje. Ik wil niet voelen want dan voel ik pijn. Als ze vragen
hoe het gaat zeg ik gewoon “best”. Het liefst wil ik alleen zijn. Ga
ik weer met die weekendtas, weer niet meespelen met mijn team
dit weekend.

Voor altijd weg. Overleden ben je. Wie zei dat God bestond? Je was
mijn beste vriend. Waarom ben je weggegaan? |k heb nog zoveel
vragen. Spijt van die ene keer. Nooit meer. Ik fiets iedere dag langs
de plek van het ongeluk. Wie is de volgende, wanneer ben ik aan de
beurt? Wat maakt het allemaal nog uit. Zo alleen. Ze luisteren niet,
zien me niet. Waar moet ik heen? Weet je nog die keer? Ik heb die
ring nog. Mijn hart doet pijn en mijn lijf ook. Shit happens wel erg
veel. Mijn tante is heeft nu ook al die ziekte. Straks heb ik het ook.
Doodeng.

Profielen. Ik moet kiezen. Waar hebben ze het over. Geen ID. lets
met uhuh.. Studiemarkt meteen je levenskeuzemarkt. Tijd zat.
Geef mij maar een studietje makkelijk. Knippen en Plakken zo
kom je er ook. Mijn passie heet.... FF W8ten D8 t niet. Bij AH heb
ik het zo langzamerhand ook wel gezien met die vakken pinda-
kaas vullen. Ik weet in ieder geval dat ik dat nooit wil worden. Zal
je toch je hele leven bij de Hennes de rotzooi van anderen
moeten opruimen. Mijn vader zit opgesloten in een flat, kantoor
noemen ze dat, heeft hij ooit vier jaar voor gestudeerd! Mij niet
gezien. Reizen wil ik en op kamers. Jaartje chillen. Geld? Nou ja,
Stufi toch? Moet kunnen!

Cl-g

Ik doe geen dingen meer die ik niet wil. Ik had beter moeten weten wat
je er van kunt krijgen. Hij wil het zonder. Kan het ook leuk zijn met je
vriendje? Ik geloof dat ik nu echt in de problemen zit. Hoe kom ik aan
een recept voor zo’n pil als je je even vergist hebt? Hoezo fijn? Ik ben
bang. Het is mijn schuld niet. Sex. Dat had ik toch heel anders
begrepen. Ik voel een bobbel is dat nou een SOA? Doe ik het goed? Er
zal er heus wel eentje zijn die beter vrijt dan ik. Niemand vraagt me. lk
heb het nog nooit gedaan. Hij moet van me afblijven.

Is er iemand met wie je kunt praten?

Zoek je iemand die je kunt vertrouwen?

Heb je misschien helemaal geen zin om te praten,

maar heb je gewoon wat vragen of wil je weten hoe het iets zit?

Dan kan ik naar je luisteren en je helpen
je eigen antwoorden te vinden.

Ben je veel moe of heb je vaak pijntjes die geen ziekte zijn?
Heb je last van acné, vermoeidheid of je stofwisseling,
menstruatiepijn, hoofdpijn, humeurschommelingen

of slaap je slecht?

Dan kan ik je adviseren over wat je beter wél kunt eten.

Een lichtbehandeling kan je ook al een stuk op weg helpen om
je lichaam in balans te brengen.

Wil je weten wat het is, hoe het werkt en waarvoor het helpt,
kijk dan op mijn website.



